
A blessing 
 
May God bless you. 
May God keep you. 
May He turn his face to you. 
May He guide you and protect you. 
May He give you peace. 
 
Call upon his name, 
for He will hear your cry. 
He will answer ev’ry prayer, 
in his perfect time. 
 
Oh, listen to his words, 
follow in his steps. 
He will hold you in his hand, 
He will not forget. 
 
May God bless you. 
May God keep you. 
May he turn his face to you. 
May He guide you and protect you. 
May he give you peace. 
 
May He give you peace, his peace, peace. 
 
 

Een zegen 
 
Moge God je zegenen. 
Moge God je bewaren. 
Moge Hij zijn gezicht naar je toekeren. 
Moge Hij je leiden en je beschermen. 
Moge Hij je vrede geven. 
 
Roep zijn naam aan, 
want hij zal je roep horen. 
Hij zal elk gebed beantwoorden, 
op zijn perfecte tijd. 
 
Oh, luister naar zijn woorden, 
volg in zijn voetstappen. 
Hij zal je in zijn hand houden, 
Hij zal niet vergeten. 
 
Moge God je zegenen. 
Moge God je bewaren. 
Moge Hij zijn gezicht naar je toekeren. 
Moge Hij je leiden en je beschermen. 
Moge Hij je vrede geven. 
 
Moge Hij je vrede geven, zijn vrede, vrede. 

 
 


